
	
 

Vier lange jaren met voortdurend wapengekletter en 
kanonnengebulder op het nabije front. 
Schrikwekkende berichten doen de ronde en worden alleen maar 
bevestigd door wreedheden –zoals op Schuwe Maandag- wanneer 
onze stad met geweld ingenomen wordt. 
Vier jaren van eindeloze ‘Befehle’, ‘Verordnungen’, ‘boetes 
en…honger’.  
Vluchten de enige uitweg? De burgerij is gedeeltelijk gevlucht, 
anderen zullen, al dan niet gedwongen volgen. Maar velen blijven. 
De haven kent een nooit geziene bedrijvigheid met supermoderne 
losinstallaties. 
Mörser kanonnen van 30.000 kg elk, worden, telkens door 4 
dubbelspannen (8 paarden) doorheen de stad getrokken, ‘richting 
Ieperboog’. 
De ‘bezette’ Roeselaarnaars passen zich aan: moedig overleven, 
plan trekken, profiteren maar ook oprechte menslievendheid houdt 
hen overeind. 
 

 
 
De laatste getuigen van WO I zijn verdwenen maar de 
Roeselaarse gidsen zorgen dat hun verhalen blijven: 
ontroerende vaak schrijnende verhalen soms doorspekt met 
typisch Roeselaarse anekdotes. 



 

 
De gidsen flaneren twee uur (2,5 km) langs 15 WO I- markante 
locaties in het centrum van de stad met telkens flashbacks naar  
’14-’18. 
Kunnen wij ons voorstellen hoe de ‘kleine’ Roeselaarnaar leeft in die 
véél te grote oorlog?  
De gidsen doen een poging tot inleving en reconstructie met behulp 
van woord en beeld. 
Het frontleven en het leven in een bezet gebied doen ons vandaag 
nog huiveren en unaniem besluiten: NOOIT MEER OORLOG. 

 
 
Praktisch: 
 

 
 
Start-en eindpunt: pui stadhuis- Grote Markt- Roeselare 
Gids: € 50,00 (2u - max. 25p) 
  
Info en reservatie: Dienst Toerisme 
Ooststraat 35 | 8800 Roeselare 
Tel. 051 26 96 00  
SClinckemaillie@roeselare.be 
 
 

	
	
	
	


